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Al Andalus 711-1494
Acht eeuwen godsdienststrijd in Spanje

In de achtste eeuw veroveren de moslims het Iberisch schiereiland
Spanje. Al-Andalus (Arabisch Spanje) groeit uit tot een zelfstandig
kalifaat met een grote welvaart. Drie eeuwen later heroveren de
christenen het gebied in een strijd die bekend staat als de
‘reconquista’. Toledo, Cordoba en Sevilla worden één voor één
ingenomen. Na ca. achthonderd jaar valt in 1492 het doek definitief
voor Al-Andalus als de katholieke koningen Ferdinand en Isabella
het emiraat Granada inlijven bij de rest van Spanje.

Tijdens die acht eeuwen leefden moslims, joden en christenen
samen. Vreedzaam en tolerant, zoals sommigen graag geloven. Maar
klopt dit met de historische werkelijkheid? Luk Corluy sloopt in dit
boek deze mythe. Er was een constante spanning door wederzijdse
achterdocht, burgeroorlogen tussen rivaliserende islamitische clans
en achterstelling van joden en christenen. Na de herovering van Al-
Andalus door de christenen gedoogden de christelijke vorsten de
achtergebleven moslims en de islam, maar onder christelijk gezag.
Dat was voor de meeste moslims onaanvaardbaar. Moslims en joden
kregen de keuze: zich bekeren of het land verlaten. De tolerantie en
vreedzaamheid verdampten.

Luk Corluy studeerde filosofie, sociologie en economie en was
verbonden aan het departement Economie van de KU Leuven.
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