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Beklemde zielen
Een familiegeschiedenis van boeren en psychiaters

Grootvader Dirk Enno Wiersma was een Fries-Groningse boer die
God buiten de deur zette. Zoon Enno Dirk vertrok naar Wenen, werd
psychiatrieprofessor in Groningen en vroeg zich met Freud af: ‘Was
will das Weib?’ Kleinzoon Dirk, criminoloog en ook psychiater,
verkoos samen met zijn Belgische vrouw in Oegstgeest de dood om
de ontluistering voor te zijn. Alle drie waren ze in de twintigste eeuw
noodzakelijkerwijs kind van hun tijd. Dit boek gaat over hun
geschiedenis in een wereld waarin alles anders werd, maar niets echt
veranderde. Want wat zijn we inmiddels wijzer geworden over
onszelf en de meer of minder geliefde naaste? En wat heeft dit
familieverhaal eigenlijk te maken met zangeres Billie Eilish (of Taylor
Swift) en de van Berlijn tot New York en Rotterdam opgevoerde
Weense operette die zich afspeelde in ein Dorf in Holland genaamd
Grijpskerk? Sietse van der Hoek (1943) is journalist en schrijver van
vele boeken, waaronder de novelle Elfstedentocht en de
cultuurgeschiedenis Het platteland.
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