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De kermis barst los. Klokken luiden, mensen trekken hun mooiste
kleren aan, de straten vullen zich met kleur, muziek en spektakel.
Terwijl fanfares spelen en gildebroeders knallen met buskruit,
duiken vuurspuwers, dansers en berentemmers op tussen de
kraampjes en herbergen. Kinderen joelen, volwassenen drinken en
lachen – het hele dorp leeft op.

De vroegmoderne kermis was in de Nederlanden hét moment waarop
gemeenschappen samenkwamen om te vieren. Religie, rituelen,
handel en vermaak vloeiden er moeiteloos in elkaar over. De kermis
was een sociaal en cultureel hoogtepunt dat mensen van alle
leeftijden en standen verbond en betoverde.

Blije kermisdagen neemt je mee naar deze levendige wereld van
volksvermaak en collectieve beleving. Met oog voor detail ontrafelt
dit boek de verborgen lagen van een traditie die eeuwenlang het
ritme van het leven bepaalde. Een onweerstaanbare reis door het
erfgoed van de Lage Landen – verrassend herkenbaar, nog altijd
actueel.

Emma D’haene promoveerde op dit onderwerp en bewerkte haar
doctoraalscriptie tot dit heldere publieksboek.

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van
het Bijzonder Onderzoeksfonds KU Leuven.
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