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Brugge voor Napoleon
Een stad onder Frans bewind (1794-1814)

Op 5 mei 1821 sterft Napoleon op Sint-Helena, een godvergeten
eiland in de Atlantische Oceaan. Na zijn nederlaag in Waterloo (1815)
meenden de geallieerden dat de ‘kleine korporaal’ langzaam vergeten
zou raken. Napoleon verloor wel zijn laatste veldslag, maar zijn
invloed is nog tot op vandaag merkbaar.
De Franse keizer deed ook Brugge aan, toen een ingeslapen
provincie-stadje. Hij kwam er twee keer op bezoek, namelijk als
populaire consul in 1803 en als absolutistisch keizer in 1810.
Gedurende ruim twintig jaar voelde Brugge – en tal van andere
steden in Europa – de hete adem van de Franse bezetter in de nek.
Die bezetter eiste drastische hervormingen, vaak tegen de wil van het
volk, de kerk en de staat. Stadsarchivaris Jan Anseeuw, en de auteurs
Henk Anseeuw en Bert Gevaert brachten verschillende Brugse
specialisten samen voor een omvattend naslagwerk over de Franse
tijd in Brugge.
Ze volgen het spoor van gewone soldaten, excellente kunstenaars en
veteranen, maar ook van criminelen, deserteurs en doodarme
mensen.
Dit schitterend geïllustreerd boek toont verschillende nooit eerder
gepubliceerde afbeeldingen en is een must voor liefhebbers van
Brugge én de Napoleontische tijd!
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