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De filosoof van de liefde
Ludwig Binswanger in gesprek met de hedendaagse filosofie

De Zwitserse filosoof en psychiater Ludwig Binswanger (1881-1966)
beschrijft liefde en vriendschap op een manier die zijn gelijke niet
kent in het huidige filosofische landschap. Zo beschrijft hij de
liefdesgroet als beginpunt van een nieuwe wijze van in de wereld
zijn.

Binswanger ontwikkelt zijn ideeën in dialoog met de Duitse denker
Martin Heidegger, maar heeft ook grote kritiek op diens
fundamentele individualisme. Aan de hand van de twee Duitse
denkers verheldert Joeri Schrijvers wat liefde is. Binswanger blijkt
een voorloper van veel trends in de hedendaagse continentale
filosofie. Hij loopt vooruit op het werk van mensen als Jean-Luc
Nancy, Jacques Derrida en Emmanuel Levinas.

Joeri Schrijvers is doctor in de filosofie en de theologie. Hij is
buitengewoon hoogleraar aan de School of Philosophy van de North-
West University te Potchefstroom, Zuid-Afrika. Hij is de auteur van,
onder meer, In het licht van de eindigheid (Garant, 2013) en Between

Faith and Belief. Toward A Contemporary Phenomenology of Religious
Life (SUNY Press, 2016).
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