
MARCUS AURELIUS

de geïllustreerde meditaties
Levenslessen van Marcus Aurelius

‘Wees als de rotswand waartegen voortdurend golven botsen, maar
die standvastig blijft en die de woede van het water temt.’ De
bekende Romeinse keizer en filosoof Marcus Aurelius schreef deze
woorden bijna tweeduizend jaar geleden in zijn Meditaties. Deze
persoonlijke aantekeningen worden nog altijd veel gelezen, omdat ze
een uitstekende inleiding vormen tot de stoïcijnse levenskunst.

De Meditaties verschijnen nu in een prachtig geïllustreerde uitgave,
waarbij de belangrijkste fragmenten thematisch zijn gegroepeerd. Elk
hoofdstuk bevat een korte, toegankelijke inleiding van de hand van
James Romm, hoogleraar Klassieke talen. Met sfeervolle illustraties
van de hand van Joanna Lisowiec.

Marcus Aurelius (121-180 n.Chr.) was een Romeinse keizer, filosoof
en generaal wiens regering twee decennia omspande. Zijn beroemde
Meditaties worden algemeen gerekend tot de grootste werken over
zelfreflectie die ooit zijn geschreven.
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