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De grimmige lente van 1940
De lotgevallen van 18 jongeren tijden de Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog schudt de levens van achttien jonge
mensen dooreen. Ze zijn onervaren, soms naïef en lichtzinnig, vaak
gepassioneerd. Wanneer in september 1944 de vijand het land
verlaat, komen sommigen achter de tralies terecht, voor anderen
komt er een eind aan het eindeloze lijden in concentratiekampen of
de folterkelders van de Gestapo. 

Marc Verschooris haalt deze achttien jonge mensen uit de
vergetelheid. Dit boek brengt hun uitzonderlijke levenspad. Elk
verhaal heeft iets ongewoons. De grote gemene deler is de
onveranderlijke ‘condition humaine’: liegen om het vege lijf te
redden, morele waarden als richtingswijzer en de dunne lijn 
tussen goed en fout. 

Marc Verschooris is onderzoeker, gespecialiseerd in de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog. De lotgevallen van deze jonge mensen
kwamen hem tegemoet tijdens de vele uren archiefonderzoek in de
voorbije decennia. 

Over Martha’s Labyrint (2022): ‘een archivalische tour de force’ (dr.
Jonas Roelens), ‘een schitterende monografie, uitputtend grondig, en
feitelijk accuraat zoals enkel Verschooris dat kan’ (em. prof. Walter
Prevenier).
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