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Filosofische fabels

‘Waarom ik niets doe?’ zei de smaragdhagedis tegen de krekel, ‘nou,
ik heb ontdekt dat werken een ziekte is van het denken …’ In dit
boek staan honderd korte, poëtische fabels over de dieren in het bos.
Ze denken en praten over het alledaagse leven en bieden ons een
humoristische en filosofische kijk op thema’s als liefde, schoonheid,
macht en nog veel meer. De fraai geïllustreerde miniatuurtjes bieden
universele inzichten in het menselijk bestaan en een actuele kijk op
de wereld zoals die zich ontvouwt. Met zijn scherpe en tegelijkertijd
lichtvoetige schrijfstijl schaart Jan Bouwstra zich in de fabeltraditie
vanaf de middeleeuwen (Van den vos Reynaerde) tot aan onze tijd
(Toon Tellegen).

Jan Bouwstra is schrijver, dichter en biochemicus. Hij studeerde
Moleculaire Wetenschappen in Wageningen en promoveerde in
Utrecht, waar zijn passie voor filosofie en fabels is ontstaan.
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