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De ontmoeting
Een filosofie

Ontmoetingen – in liefde, vriendschap of beroepsmatig – zijn geen
‘extraatje’ in ons leven. Ze vormen de kern van ons bestaan. Hoewel
ze nooit zonder risico’s zijn, smaakt een goede ontmoeting altijd naar
het ‘echte leven’. In dit toegankelijke boek laat de Franse filosoof
Charles Pépin zien wat een goede ontmoeting is en hoe je je ervoor
openstelt. Hij onderzoekt de filosofie van de ontmoeting aan de hand
van voorbeelden uit romans en films en uit het leven van beroemde
kunstenaars. Een goede ontmoeting, betoogt hij, berust vaak op
toeval. Maar je kunt het toeval wel een handje helpen.
Charles Pépin is schrijver en filosoof. Zijn boeken zijn in meer dan
twintig talen verschenen. Hij heeft een maandelijkse rubriek in het
Philosophie Magazine, maakt podcasts en is geregeld als opiniemaker
in de media te vinden.
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