
MARCUS TULLIUS CICERO

De redenaar en zijn stijl

Uitgedaagd door zijn vriend Brutus schrijft Cicero in 46 voor Christus
een laatste boek over de kunst van het spreken. Nog eenmaal
ontwerpt hij een portret van zijn ideale redenaar. Die is vindingrijk,
spreekt samenhangend en fraai, en biedt een levendige voordracht.
Zo kan hij het publiek raken, overtuigen en in vervoering brengen.
Speciale aandacht gaat uit naar stijlmiddelen, zoals klankeffecten.
Uniek in dit boek is Cicero’s gedetailleerde analyse van prozaritme:
het gebruik van ritmische patronen om zinnen fraai af te ronden.

Cicero schreef de verhandeling als een vervolg op het eerder bij
Noordboek verschenen Romeinse redenaars, eveneens ingeleid door
Rogier van der Wal en vertaald door Vincent Hunink.

Marcus Tullius Cicero (106 v.Chr - 43 v.Chr.) was een Romeins
redenaar, politicus, advocaat en filosoof. Zijn leven speelde zich af
tijdens de overgang van de Romeinse Republiek naar het keizerrijk.

MARCUS TULLIUS CICERO: Marcus Tullius Cicero was een Romeins
politicus, filosoof en redenaar. Nadat hij zich terugtrok uit de actieve politiek
schreef hij een charmante dialoog over vriendschap.
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