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De stoïcijnse school
Aanvaard alles en leg je nergens bij neer!

De stoïcijnse filosofen staan voor helder denken,
verantwoordelijkheid pakken en koers houden in een onvoorspelbaar
leven. In dit boek maken we nader kennis met denkers als Seneca,
Epictetus en Marcus Aurelius, die ons leren om het onvermijdelijke
te aanvaarden en tegelijk actief controle te houden over je leven.
Juist deze klassieke stoïcijnse denkers – en niet de veelal
oppervlakkige stoïcijnen van nu – wijzen ons de weg naar een
gelukkig leven. Zij bieden geen simpele lifehacks maar roepen op tot
voortdurend zelfonderzoek. Daarmee train je je sociale vaardigheden,
je redelijke inzichten en je spirituele technieken. Met innerlijke rust
en geluk als gevolg.
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