
WIM HUIJSER

De wandelavonturen van Maarten en
Nicolien

Tot zo’n vijfendertig jaar geleden wandelden Maarten en Nicolien, als
alterego’s van de auteur en zijn vrouw louter in het oeuvre van J.J.
Voskuil. De vraag ‘Had je nog willen wandelen’ vormde geregeld de
inleiding tot een wandelbelevenis in de stad of een vlucht naar
buiten.
In Aan de wandel (2022) ging Wim Huijser een hachelijk avontuur
aan door beide literaire helden voort te laten leven. Terloops
kibbelend en mijmerend zochten ze vooral hun eigen weg in een
nieuwe tijd. Een jaar later pakten zij een groter wandelavontuur aan.
In Op Pieterpad (2023) beleefden Maarten en Nicolien vanuit
Pieterburen een tocht die geplaveid is met gevoelige pijnpunten,
verrassende ontmoetingen en diepe overpeinzingen. In De
wandelavonturen van Maarten en Nicolien komen deze bijna
tweehonderd verhalen samen, met als toegift ‘De troostwandeling’.

Wim Huijser (1960) is schrijver-publicist op het snijvlak van
geschiedenis, literatuur en landschap. Hij schrijft veel over wandelen
en natuur. Bij Noord boek verschenen ook Pelgrimeren in de polder
(2021), IJle populieren (2022), Het Genootschap (2023),
Werkwandelaars (2024) en – samen met Jeroen Bosch – Eeuwig
landschap (2024).

WIM HUIJSER: Wim Huijser (1960) is schrijver/publicist op het snijvlak van
geschiedenis, literatuur en landschap. Hij schrijft daarbij veel over wandelen en
natuur.
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