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De wereld van de farao’s
Inleiding in het oude Egypte

Wie Egypte zegt denkt meteen aan het schitterende dodenmasker van
Toetanchamon, de mysterieuze sfinx van Giza of de prachtige
tempels van Karnak en Luxor.

Marleen Reynders schetst in overzichtelijke hoofdstukken de lange
geschiedenis van dit vruchtbare land aan de Nijl. Ze start bij de Nijl,
het groene lint dat het land vruchtbaar maakte. Daarna passeren
farao’s de revue met focus op enkele markante figuren zoals
Hatsjepsoet, de vrouwelijke farao met baard; Achnaton, de
excentrieke zonnekoning; Ramses II, de grote en natuurlijk ‘femme
fatale’ Kleopatra. Om de Egyptische cultuur echt te begrijpen is
inzicht nodig in de wereld
van goden en tempels maar ook in de dodencultus en het diepe
verlangen naar onsterfelijkheid. De dood als centraal thema
meandert door alle hoofdstukken. Een dodencultus die prachtige
kunst voortbracht, gerealiseerd door duizenden werklieden,
schrijvers, steenhouwers. Tot op vandaag vergapen we ons aan al die
archeologische vondsten.

Marleen Reynders studeerde Egyptologie aan de KU Leuven. Met veel
kennis leidt ze al jaren reizigers langs faraonische parels en
verhalen. Ze is auteur van verschillende boeken over het oude
Egypte.
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