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ALBERT VAN DER SCHOOT

Dissonanten in het Concertgebouw

Het Amsterdamse Concertgebouw kennen we als tempel van de
klassieke muziek. Maar er is meer gebeurd in dit iconische gebouw.

- De grote zaal was bijvoorbeeld ooit ook wielerbaan, balzaal,
1ssonanten examenzaal, boksring en voetbalveld. Ook politieke bijeenkomsten

. h t vonden er plaats. In 1904 hield de Tweede Internationale er haar
; . o zesde congres. Een paar decennia later koesterde de NSB het gebouw
Conccrtgebouw als ‘het Bruine Huis in de Van Baerlestraat’.

' s Met grote betrokkenheid duikt Albert van der Schoot in al deze

minder bekende facetten van het Concertgebouw. Zo komen we van
alles te weten over de protestacties in de grote zaal, over de
interesses van én de onderlinge fricties tussen de verschillende
emancipatiebewegingen, en over de gedragingen tijdens de Tweede
Wereldoorlog van de echt-niet-zo-naieve Willem Mengelberg. En wie
was toch die dame die op 5 oktober 1939 de uitvoering van Mahlers
Lied von der Erde verstoorde door de dirigent toe te voegen:
‘Deutschland tiber alles, Herr Schuricht!?’

Albert van der Schoot studeerde muziekwetenschap en filosofie aan
de Universiteit van Amsterdam en aan dezelfde universiteit doceerde
hij esthetica, cultuurfilosofie en muziekfilosofie. Hij publiceerde en
redigeerde meerdere boeken over de raakvlakken van muziek en
filosofie.
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