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Er hangt iets van lente in de klas...
Nederlandstalige onderwijsgedichten vanaf de dertiende eeuw tot nu

Het leven op de school biedt rijke stof voor dichters. Deze vuistdikke
poëziebundel bevat de belangrijkste gedichten over de school vanaf
de middeleeuwen tot nu toe. Opvallend veel zaken bleven gelijk,
zoals het ongemak van de eerste schooldag, de vriendschappen, het
gebrek aan orde, de eerste verliefdheden, het voorlezen, de
rekensommen, de vechtpartijtjes, het schoolzwemmen, de taalfouten,
het schoolfeest en de luizen.

Dit prachtige boek, waarin ruim 900 gedichten zijn opgenomen, is
een ode aan leerlingen, klassen ondersteuners, schoolhoofden,
onderwijsinspecteurs en natuurlijk al die geweldige leraren. En het is
een aanrader voor iedereen die het onderwijs een warm hart
toedraagt.

Theo Magito werkte als gemeentelijk inspecteur voor het
basisonderwijs en als directeur-bestuurder van de CED-Groep. Met
Henk Sissing stelde hij ook eerder al een verzamelbundel
onderwijsgedichten samen.

Henk Sissing werkte in (bestuurs-)functies in PO, VO en HBO, bij het
ministerie van OC&W en bij CPS. Hij publiceerde 3000 jaar denkers
over onderwijs, is organisator van onderwijsfilmfestivals en stelde de
Bildungscheurkalender samen.
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