
LUCIANUS

Filosofen te koop

Lucianus, de befaamde Griekse satiricus uit de tweede eeuw, voert
Zeus en Hermes op als slavenhandelaren. Vandaag hebben ze
bekende filosofen in de aanbieding. Wie koopt Diogenes? Hij helpt je
om te ontspullen, maar erg beleefd is hij niet. En wie neemt
Socrates? Hij houdt meer van de ziel dan van het lichaam, dus hij zal
je zoon heus met rust laten. Dan hebben we nog Pythagoras, die
goddelijke filosoof die weigert om bonen te eten. En Chrysippus, een
aanrader als je in logica verstrikt wilt raken. Of bied op Pyrrhias, de
filosoof die beweert dat niets werkelijk bestaat, waardoor hijzelf
helaas ook tot niets in staat is. Speciale aanbieding: bij Heraclitus, de
somberaar, krijg je de altijd lachende Democritus cadeau.

Een heerlijke satire waarin we de Griekse filosofen leren kennen!
Fraai vertaald en uitgeleid door Vincent Hunink
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