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Het mysterie van The Beatles
Over de oorzaken van hun ongekende roem

Beatlemania, de religieuze verering van The Beatles, de
gedetailleerde bestudering van hun platenhoezen en de daaruit
voortkomende geruchten, bijvoorbeeld dat Paul McCartney in 1966
zou zijn overleden en vervangen door een dubbelganger; de roem
van The Beatles is groter dan The Beatles zelf. Dat begon al tijdens
hun leven. De Fab Four werden behandeld als vorsten en vereerd als
heiligen. Na de dood van John en later George lijkt hun impact
alleen maar groter te worden.

Waarom klinkt de muziek van The Beatles na al die jaren nog steeds
zo fris? Waarom worden er zelfs over de kleinste details uit het leven
van de Fab Four boeken geschreven? Hoe kon er zo’n cultus rond de
band ontstaan?

Beatles-fan Peter Eijgenhuijsen is al lange tijd gefascineerd door de
ongekende roem van de band. Hij publiceerde korte verhalen in
literaire tijdschriften en het boek De weg van Spinoza, een kleine
inleiding bij Noordboek.
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