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Het paard
Bron van inspiratie

Wim Romijn ging op zoek naar het boerenpaard en de laatste boeren
die nog met paarden werken. Gefascineerd door de bijzondere relatie
tussen mens en dier, legde hij vast hoe deze samenwerking op het
platteland langzaam verdwijnt. De kennis, tradities en diepe
verbondenheid met hun dieren vormen een waardevol cultureel
erfgoed dat dreigt verloren te gaan.

Het paard is een eerbetoon aan deze wereld. Het boek brengt
herinneringen samen aan het boerenpaard en de agrarische tradities
van vroeger, maar weerspiegelt ook Romijns eigen loopbaan als
paardenschilder. Hij legt de unieke band tussen mens en paard vast
– de wederzijdse afhankelijkheid, het vertrouwen en de eeuwenoude
samenwerking. Met zijn kunst vangt hij niet alleen de kracht en
schoonheid van het paard, maar ook de verhalen en emoties die
ermee verweven zijn.

Wim Romijn publiceerde eerder al negen platenboeken. Tevens
verzorgt hij als paardenschilder diverse rubrieken in kranten en
tijdschriften.
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