
KOOS KNOL

Ik droomde dat je kwam

Na het succes van Papua Blues (2024) keert antropoloog en schrijver
Koos Knol met Ik droomde dat je kwam terug naar zijn geliefde
Papua. In dertig nieuwe verhalen reist de lezer met hem door deze
Indonesische provincie: van de Raja Ampat-eilanden naar de Asmat
en van Yapen naar de Vogelkop, op zoek naar mooie etnografische
objecten, oude vrienden, goede verhalen en bovenal avontuur. De
diepe liefde en het respect voor West-Papua en haar inwoners spat
van de pagina’s. Met zijn terloopse stijl en aanstekelijke vertelplezier
neemt hij je mee naar een onbekende wereld en lijkt het alsof Knol
je de verhalen persoonlijk vertelt.

Met een fotokatern van gerenommeerd kunstenaar Roy Villevoye.

Koos Knol is antropoloog. Hij verzamelde in Nieuw- Guinea niet
alleen etnografica maar ook verhalen.
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