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Intriges in het Vaticaan
Hoe Leuven zijn universiteit bijna misliep

1424: Leuven droomt van een eigen universiteit. Het stadsbestuur, het
kapittel van de Sint-Pieterskerk en de entourage van de Brabantse
hertog trekken de stoute schoenen aan en sturen een missie naar
Rome. Om de deuren in het Vaticaan te openen is zowel invloed als
geld nodig.

Paus Martinus V vergunt Leuven uiteindelijk wel een universiteit,
maar waarom geen afdeling theologie? En de universiteit mocht ook
niet gegrondvest worden op de ideeën van de aanstormende
renaissance. De oorkonde van de paus werd herschreven, maar
waarom en wat werd er veranderd?

De bronnen zijn verloren gegaan, maar in deze spannende
historische roman weeft Joris Tulkens feit en fictie door elkaar, en
schetst zo het beeld van de intriges in het Vaticaan die antwoord
geven op deze vragen.

Joris Tulkens is een meester van de historische roman. Bij Sterck &
De Vreese gaf hij onlangs Het Adrianus-dossier uit, een biografie van
de enige Nederlandse paus die Rome ooit heeft gekend.
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