
FRANçOIS JULLIEN

Landschap (be)leven
Wat de rede niet kan vatten

In de westerse wereld wordt een landschap voorgesteld als een
schouwspel. Het doet zich aan ons voor. Wij, redelijke wezens, kijken
er van een afstand naar. Die rationele blik heeft beperkingen. Want
kunnen we daarmee het landschap ook beleven, kunnen we erin
opgaan, er onderdeel van zijn, kunnen we het landschap ‘leven’?

Deze vragen staan centraal in dit veel geroemde werk van de
bekende Franse filosoof François Jullien. Hij vindt de sleutel tot een
nieuw ‘landschapsdenken’ in de Chinese filosofie en nodigt ons uit
tot een nieuw engagement met de natuur.

François Jullien (1951) is filosoof, hellenist en sinoloog. Hij is
hoogleraar filosofie aan de universiteit Paris-Diderot. Zijn werk
verschijnt in ruim vijfentwintig talen.

Vertaling: Anneke van der Meer-van Berne & Anne-Lise Ruijs

FRANÇOIS JULLIEN: François Jullien (1951) is filosoof, hellenist en
sinoloog. Hij is hoogleraar filosofie aan de universiteit Paris-Diderot.
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