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Meesters van de magie
Een geschiedenis van het westerse occultisme

Meesters van de magie biedt een boeiend en goed leesbaar overzicht
van de geschiedenis van de magie. De auteur schrijft met veel kennis
van zaken over alle aspecten van hoe magie door de eeuwen heen de
mensen heeft geboeid en beïnvloed. Aan bod komen onder meer de
schrijvers uit de Oudheid die in hun proza en toneel magiërs ten
tonele voerden en de verandering van houding ten aanzien van goed
en kwaad, onder invloed van het christendom.

Ook de diverse grimoires of toverboeken komen ruim aan bod.
Bijzonder ook is het verhaal over de Renaissancemagiërs die zich
bezighielden met ‘Engelenmagie’. Na hoofdstukken over
charlatans,zoals Cagliostro en de graaf van Saint-Germain belanden
we in de negentiende eeuw met de opleving van de interesse in
praktische magie. Vermeer neemt ons vervolgens mee de
twintigsteen 21ste eeuw in met diverse verhalen over onder
andere Aleister Crowley.

Ruud Vermeer (1953) is schrijver, dichter, historicus en neerlandicus.
Van zijn hand verschenen de afgelopen jaren verschillende
dichtbundels en vertalingen. Over magie publiceerde hij eerder het
boek Aleister Crowley, De levensloop van een der grootste magiërs
die ooit leefde. Van 2011 tot 2020 was hij hoofdredacteur van
Pandora, tijdschrift voor kunst & literatuur
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