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Mens & ruimte

In 1963 publiceerde de Duitse natuurkundige en filosoof Otto
Friedrich Bollnow dit standaardwerk over de relatie tussen mens en
ruimte. We lezen over de plekken waar we wonen en werken; over
schimmige ruimten, de prettige omgeving en angstaanjagende
ruimten. Bollnow legt uit hoe we ruimten ervaren en waarom we op
sommige plekken aarden en op andere niet. In het bijzonder bij
antropologen, pedagogen en architecten behoort dit boek, dat in tal
van talen is vertaald, inmiddels tot de verplichte literatuur.

‘Wat valt van Bollnow te leren? Bijvoorbeeld dat normen en waarden
niet alleen een kwestie zijn van recht en orde, fatsoensregels en
gezin, stadswachten en tourniquets, maar ook van joie de vivre,
hoogwaardige stedenbouw en voldoende groen. Tijd om Bollnow aan
de vergetelheid te ontrukken.’ - Jos Simons in Trouw

‘Bollnow zoekt in zijn filosofie naar de kenmerken van ‘de gelukkige
ruimte’; de ruimte waarin mensen zich kunnen ontplooien. Hij
streeft naar ruimtes waarin je je kunt settelen zonder te verstijven,
waarin je wortel kunt schieten zonder jezelf te isoleren en waarin je
jezelf kunt vertrouwen zonder jezelf op te geven.’ - Frankfurter
Allgemeine Zeitung
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