
DICK VAN VEELEN

The Kinks
Een oer-Engelse band



In augustus 1964 schiet de single You Really Got Me van The Kinks
als een komeet de internationale hitlijsten binnen. Het zijn de
hoogtijdagen van de British Invasion. De gebroeders Davies vormen
het hart van de band, die als een van de meest originele en
invloedrijke de popgeschiedenis in zal gaan. Muziekstromingen als
hardrock, heavy metal, punk en Britpop zijn schatplichtig aan The
Kinks.
Toch verloopt hun carrière niet altijd voorspoedig. In 1965 krijgt de
band voor vier jaar een inreisverbod voor de Verenigde Staten
wegens ‘onprofessioneel gedrag’. Terwijl concurrenten als The
Beatles, The Rolling Stones en The Who enorme successen boeken,
staan The Kinks aan de zijlijn en verliezen de aandacht van de
grootste muziekmarkt ter wereld.
Vanaf dat moment richt frontman Ray Davies zich op zijn vaderland
en zijn geboortestad Londen, en becommentarieert hij in met humor
doorspekte liedjes het typisch Engelse leven van alledag. In de jaren
70 en 80 wordt Amerika alsnog veroverd. The Kinks, vaak aangeduid
als ”the most quintessential English band”, zijn actief tot 1996.

The Kinks. Een oer-Engelse band is het eerste boek over The Kinks
dat binnen het Nederlandse taalgebied verschijnt en een must-have
voor de Nederlandse fans en muziekliefhebbers in het algemeen.
Dick van Veelen beschrijft met veel kennis van zaken de
achtergronden en levensloop van de band. Verder is het boek rijk
geïllustreerd met vele niet eerder verschenen foto’s.

Met een voorwoord van Mart Smeets: “The Kinks waren eigenlijk
beter dan The Beatles”.

Op www.vangorcum.nl is een gratis te downloaden verslag te vinden
van alle concerten die The Kinks in Nederland hebben gegeven.

Dick van Veelen (Oosterbeek, 1952) koestert twee grote passies: de
schilderkunst en dan vooral het werk van de groep Schilders van de
Veluwezoom en de muziek van The Kinks. Hij is dan ook zeer
betrokken bij het uitdragen en het bekendmaken van beide
fenomenen als bestuurslid van respectievelijk de Stichting Museum
Veluwezoom in de gemeente Renkum en de (in 2014 opgeheven)
Stichting The Dutch Kinks Preservation Society. Over een aantal
kunstenaars, die aan de Veluwezoom woonde en werkte schreef hij
monografieën. Als bestuurslid van The Dutch Kinks Preservation
Society was hij medeorganisator van de Dutch Kinks-fan-meetings in
Rockcafé Stairway to Heaven in Utrecht en Muziekpodium Estrado in
Harderwijk.

DICK VAN VEELEN: DICK VAN VEELEN (OOSTERBEEK, 1952)
KOESTERT TWEE GROTE PASSIES: DE SCHILDERKUNST (MET
NAME DE GROEP SCHILDERS VAN DE VELUWEZOOM) EN DE
MUZIEK VAN DE ENGELSE BAND THE KINKS. HIJ SCHREEF IN
2020 HET BOEK THE KINKS-EEN OER-ENGELSE BAND EN THE
KINKS-CONCERTEN IN NEDERLAND.
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