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Tula
Een beeld van de slavernij

Op 17 augustus 1795 breekt op het Nederlandse eiland Curaçao een
slavenopstand uit, geleid door de charismatische Tula. Hij eist per
direct de vrijheid op. Het koloniale bewind slaat de opstand ruw
neer. Tula sterft een gruwelijke dood. Bijna twee eeuwen later besluit
kunstenaar Toos van Mierlo-Hagenaars een manshoog beeld van de
held Tula te maken op de patio van haar huis in Willemstad. De
onthulling leidt tot een heftig debat. Heeft Hagenaars Tula wel
strijdbaar genoeg verbeeld? Waarom is hij naakt? En is het wel aan
een witte kunstenares om zo’n standbeeld te maken?

Lodewijk Dros volgt ‘de Tula van Toos’ vanaf die patio in Willemstad
in 1973 tot een opslagloods in Winschoten anno 2023. De almaar
oplaaiende discussies tonen hoe het denken over het
slavernijverleden en de herdenking daarvan zich tijdens deze halve
eeuw ontwikkelt. Herhaaldelijk klinkt daarbij, en inmiddels steeds
luider, de roep om de bronzen Tula terug te brengen naar Curaçao.

Lodewijk Dros is filosofieredacteur van dagblad Trouw. Hij
publiceerde meerdere boeken waaronder Eiland in de neve en (met
Annette van Ruitenburg) Lekker Wads.
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