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Tussen herinnering en realiteit
Congolese stemmen over de koloniale tijd

Sinds de turbulente onafhankelijkheid in 1960 waren de betrekkingen
tussen Congo en België soms heel goed naast even veel periodes van
diepe conflicten. De afgelopen decennia sprak Peter Verlinden met
Congolezen in Congo: van het kleinste en afgelegen dorp tot in de
grote steden. Sommige getuigen hebben nog gewerkt voor ‘de
Belgen’, anderen hebben de kolonialen alleen op afstand gekend, de
jongeren uitsluitend door de verhalen van hun ouders en
grootouders. Hun kijk op de Belgisch-Congolese relaties verdient
aandacht, veel aandacht. Want het is met deze mannen en vrouwen
dat de Belgisch-Congolese toekomst opgebouwd moet worden.

Peter Verlinden (1957) was ruim een kwart eeuw VRT-journalist met
als specialisatie Centraal-Afrika. Naast boeken schrijven is hij
journalistiek actief in verschillende Vlaamse media. Hij doceert
Media en Internationale Conflicten aan de KU Leuven.
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