
MARCUS TULLIUS CICERO

Vriendschap

‘De menselijke natuur houdt niet van eenzaamheid en is altijd op
zoek naar iets of iemand om op te steunen, en bij je beste vriend is
dat het meest plezierig. Vriendschap is dan ook de enige menselijke
aangelegenheid waarvan het nut nooit ter discussie staat. De
vriendschapsband bevat alles wat mensen nastrevenswaardig vinden:
eer, roem, gemoedsrust en vreugde. Waar deze dingen voorhanden
zijn, is het leven gelukkig.’

De Romeinse denker en staatsman Marcus Tullius Cicero (106-43
v.Chr.) buigt zich in deze filosofische dialoog over de vraag wat
vriendschap ten diepste is.

Marcus Tullius Cicero was een Romeins politicus, filosoof en
redenaar. Nadat hij zich terugtrok uit de actieve politiek schreef hij
deze charmante dialoog over vriendschap. Vertaling Rogier van der
Wal.

MARCUS TULLIUS CICERO: Marcus Tullius Cicero was een Romeins
politicus, filosoof en redenaar. Nadat hij zich terugtrok uit de actieve politiek
schreef hij een charmante dialoog over vriendschap.
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