
JOS STOLLMAN

Waarom de tijd (niet) stroomt
Tijd bezien vanuit de natuurkunde, filosofie, psychologie en spiritualiteit

Sterrenkundige en zenleraar Jos Stollman gaat langs verschillende
wegen op zoek naar de essentie van het verschijnsel tijd.

Hij start met het natuurkundige perspectief: tijdruimte in de
relativiteitstheorie, tijd op grote schaal in de kosmologie en op kleine
schaal in de kwantumtheorie, de pijl van de tijd in de statistische
fysica. In de natuurkunde wordt onze intuïtie van tijd ondergraven.
Vervolgens neemt Stollman ons mee naar de neuropsychologie,
waarin met name de rol van het geheugen bij het ervaren van het
stromen van de tijd centraal staat. Dan volgt de stap van weten naar
denken en komen de belangrijkste filosofische inzichten over tijd aan
de orde. Tot slot verschuift de aandacht naar het domein van de
spiritualiteit, waar het denken terugtreedt en ruimte maakt voor nóg
een nieuw perspectief op tijd.

De verschillende benaderingen vullen elkaar aan en ontmoeten
elkaar in ons bewustzijn. Wie tijd beter begrijpt, komt daardoor ook
tot nieuwe, verrassende inzichten in het eigen bewustzijn.

'Ik ben onder de indruk van de grote eruditie van de schrijver en zijn
grote talent om ingewikkelde dingen helder uit te leggen. Veel
mensen zullen het graag willen lezen.’ – Paul van Tongeren,
voormalig Denker des Vaderlands.

‘Een uitdagend perspectief op het fenomeen “tijd”. De
gecombineerde visie vanuit natuurkunde, psychologie, filosofie en
spiritualiteit leidt tot verrassende inzichten.’ – Willem B. Drees,
natuurkundige, theoloog en emeritus-hoogleraar filosofie van de
geesteswetenschappen.

JOS STOLLMAN: Jos Stollman (1953) studeerde theoretische sterrenkunde en
specialiseerde zich in het onderwerp Zwarte Gaten, waarover hij een reeks
artikelen publiceerde in het sterrenkundige tijdschrift Zenit.  Daarnaast volgde
hij een opleiding tot yogaleraar, maakte hij studie van zen (bij Ton Lathouwers
en Maarten Houtman) en van de mystieke spiritualiteit van het Christendom.
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