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Wat zouden dieren zeggen als we ze de
juiste vragen stelden?

Een must voor iedereen die met dieren werkt en een genot voor
iedereen die al grinnikend wil begrijpen hoe dieren denken.
Staan koeien de hele dag te niksen? Maken vogels kunst? Kunnen
apen werkelijk na-apen? Zien dieren zichzelf zoals wij hen zien?
Kunnen ze in opstand komen? En — misschien een vreemde vraag —
is het wel gepast om in hun bijzijn te plassen?
In dit boek beantwoordt de Belgische filosofe Vinciane Despret
zesentwintig verrassende vragen die vastgeroeste ideeën over dieren
op de proef stellen. Ze laat onderzoekers, filosofen en dierverzorgers
aan het woord en laat zien hoe we anders over dieren kunnen
denken.
Met een voorwoord van Bruno Latour en een nawoord van Michel
Vandenbosch
Vinciane Despret is filosoof aan de Universiteit van Luik. Ze schreef
meerdere boeken over dieren, waaronder Bêtes et hommes
(Gallimard, 2007) en Penser comme un rat (Quae, 2009).
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