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Zelfvertrouwen
Een filosofie

De Franse filosoof Charles Pépin laat in dit boek zien wat
zelfvertrouwen in essentie is. Hij gaat hiervoor te rade bij antieke
denkers als Marcus Aurelius, bij moderne filosofen, zoals Emerson
en Nietzsche, en bij de denkers van nu. Hij vergelijkt de inzichten
van de filosofen met die van de psychologen. Ook kijkt hij hoe
topsporters, kunstenaars en anderen zelfvertrouwen interpreteren en
bij zichzelf opwekken. Duidelijk wordt dat zelfvertrouwen nauw
samenhangt met vertrouwen in de ander en … het blijkt leerbaar!
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