
LUCIUS APULEIUS

Zwarte magie, demonen & andere
redevoeringen

Lucius Apuleius (tweede eeuw na Chr.) gold in zijn tijd als een
belangrijk redenaar en filosoof. In Zwarte magie verdedigt hij zich
tegen een aanklacht van toverkunst. Met een groot gevoel voor
humor en voor retorica beschrijft Apuleius wat magie is en waarom
hij er verre van blijft. Zijn redevoering is tegelijk een van de
belangrijkste kennisbronnen over antieke magie en is nog altijd
uiterst leesbaar.

Dat geldt ook voor een serie bijzondere passages uit redevoeringen
die Apuleius in Carthago heeft gehouden, ongeveer tussen 160 en 170
na Chr. Verder bevat dit boek een fraaie redevoering over de vraag
wat demonen precies zijn. Volgens Apuleius zijn ze vooral goede
helpers van de mensen.

De Romeinse schrijver Lucius Apuleius van Madauros (ca. 125 – eind
tweede eeuw) dankt zijn roem vooral aan de amusante en
intrigerende roman De gouden ezel.

Titelinformatie

Rubriek: Geschiedenis

Titel: Zwarte magie, demonen &
andere redevoeringen
Prijs: €24,90
Aantal pagina's: 240
Bindwijze: Paperback
ISBN: 9789464710946

BESTEL VIA DE WEBSITE OF VIA DE QR CODE
(OOK VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL)

Uitgeverij Noordboek

Hellingbaas 1

8401 JH Gorredijk

Tel. 0031 (0)513 490 319

E-mail: info@noordboek.nl

Internet: noordboek.nl

X: twitter.com/Noordboek_

FB: facebook.com/Noordboek

IG: instagram.com/noordboek_sterckvreese_hlbooks/


